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                     Aan het volk van God bij Ste. Agnes 
 

Kiezen, kiezen en nog eens kiezen. Er kan en er moet zoveel 

gekozen worden in een mensenleven: kiezen van een school, 

kiezen van een opleiding, een beroep, een woonplaats. Kiezen 

van een levenspartner – voor wie wil of voor de keuze komt te 

staan / sommigen maken (gewild of ongewild) die keuze nooit. 

 

Ook rondom Jezus is er dat spanningsveld van kiezen. 

Aanvankelijk trekt zijn optreden veel publiek. Johannes 

meldt echter dat gaandeweg de aanhang afbrokkelt naarmate 

doordringt wat de consequenties zijn van 'Jezus volgen'.  Het 

betekent veel meer dan geloven dat er wel ‘iets’ is als het 

gaat om God. Het gaat om veel meer: optrekken met Jezus, 

proberen te leven in zijn Geest, dat is geen vrijblijvende 

keuze. Er is geen enkele garantie van een makkelijk succes. 

Proberen te leven in de geest van Jezus betekent durven 

kiezen voor een bestaan van geven. 

 

Vaak hoor je in deze tijd dat je alles uit het leven moet halen 

wat er in zit, maar wat blijft er dan nog van het leven zelf 

over? Het is een keuze tussen halen en brengen. Tussen 

alleen maar van alles van het leven eisen en verwachten en 

je daarop richten aan de ene kant of zelf ook iets willen 

bijdrage en investeren aan de andere kant. 

 

Het draait dan om de vraag of we iets van ons bestaan willen 

geven aan het leven. Laat duidelijk zijn dat ik niet bedoel dat 

we nooit eens iets voor ons zelf mogen kiezen, zelfs niet als 

het misschien luxe of niet noodzakelijk is. 

 

Maar als we dan een keuze hebben gemaakt, zijn we er dan? 

Hoef ik maar één keer goed te kiezen? Was het maar zo 
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makkelijk. De verhalen in de bijbel laten mij zien dat kiezen 

een werkwoord is. Steeds weer wijkt ook het volk af van het 

ideaal. En zo vergaat het mij ook. Steeds weer is het opnieuw 

kiezen, opnieuw me weer richten op Gods bedoeling. Steeds 

weer is het hard werken om de gemaakte keuze voor ogen te 

houden. Ook daar waar het gaat om keuze voor een school, 

een opleiding, een hobby, een inzet voor medemensen, alleen 

of via een organisatie, een keuze om bij de kerk te horen en te 

blijven.  

 

En ook dat is geen vrijblijvende keuze die alleen kan bestaan 

uit het ingeschreven zijn in de administratie van onze kerk. 

Het betekent ook met enige regelmaat ‘opgaan naar het 

altaar Gods – die onze ziel met vreugd vervult’, naar de kerk 

dus: ons prachtige gebouw wat er dit jaar 129 jaar staat in de 

Voorstraat.  Mooi van de buitenkant, maar nog veel mooier 

van de binnenkant en helemaal stralend als het goed gevuld 

is met mensen die samenkomen om God de eer te brengen, 

om samen te komen in de Naam van de Heer Jezus, die ons 

roept en bijeenhoudt tot zijn gemeente. Die ons uitdaagt om 

zijn woorden handen en voeten te geven! 

  

Een aansporing dus voor u! Gelukkig hoef ik het niet alleen 

te doen. Om mij heen en om ons heen zijn mensen die ook die 

keuze gemaakt hebben en samen hou je elkaar in het goede 

spoor.  

 

Ik wens ons allen een gezegende Pinkstertijd! 

 

Pastoor Rudolf Scheltinga. 
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Kerkelijke stand 

 

 
Overleden 

28 maart 2015     Johanna Blok – van Hesse   

95 jaar 

 

Wij feliciteren de jarigen vanaf  70 jaar 

 

 

Geb.dat. Naam Adres Plaatsnaam 

1 juni  Woude - Zwart / J.M. vd Prinses Beatrixlaan 3 Egmond H 

1 juni  Visser / P. Bergstraat 40 Egmond Z 

4 juni  Bosman / H. Zeeweg 14 Egmond Z 

6 juni  Visser - Dekker / J. De Loet 218 Castricum 

8 juni  Zwart - Dekker / M. Voorstraat 41 Egmond Z 

8 juni  Zwart / C.J. Julianastraat 43 Egmond Z 

11 juni  Konijn - van der Pol / J. Duinstraat 19 Egmond Z 

14 juni  Konijn - Dekker / P. Pieter Schotsmanstr 21 Egmond Z 

18 juni  Wijker - Vledder / M. Duindoornlaan 2 Egmond Z 

19 juni  Blok / J. Boulevard 59 Egmond Z 

21 juni  Sloot / A. Julianastraat 18 Egmond Z 

24 juni  Dekker / P. Agnesplein 11 Egmond Z 

24 juni  Dekker / A. Wilhelminastraat 83 Egmond Z 

24 juni  Pol / F.J. van der Hoeverweg 8/A Egmond H 

28 juni  Jonker - Stam / G. Pastoor v. Kleefstr. 15 Egmond Z 

 

1 juli  Stam / J. Eisenhowerstraat 23 Egmond Z 

1 juli  Zwart / W.G. Zwartendijk 26 Egmond Z 

7 juli  Zwemmer / R. DrWBeckmanlaan 33 Egmond Z 

9 juli  Zedel - Zwaan / D. Watertorenweg 12 Egmond Z 

11 juli  Pol / J. van der Herenweg 256 Egmond H 

14 juli  Verduin / C.M. 3e Oosterberg 17 Egmond Z 
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15 juli  Graaff / N. de Watertorenweg 18 Egmond Z 

17 juli  Laleijne - Zwart / M.L. de Ruygekroft 40 Egmond H 

23 juli  Gul / J.C. Emmastraat 22 Egmond Z 

25 juli  Pol / W. van der Tiggellaan 10 Egmond H 

26 juli  Wijker / K. Schoolstraat 2 Egmond Z 

27 juli  Blok - Prins / J.E.J. Karel Doormanlaan 5 Egmond Z 

30 juli  Spit / J.C.A. Jan Dirk z'n Dal 97 Egmond Z 

 

 

Utrecht en Manila  

50 jaar solidariteit als bijdrage aan de oecumenische beweging 

Mini symposium op vrijdag 12 juni 2015, 15.00 uur 

Congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht 

 

De oud-katholieke Unie van Utrecht staat al vijftig jaar in volledige 

kerkelijke gemeenschap met de Filippijnse Onafhankelijke Kerk. Deze 

band tussen een Europese en een Aziatische kerkfamilie is geen 

overeenkomst die ergens in een bureaulade ligt, er wordt integendeel 

op veel niveaus hard gewerkt hier handen en voeten aan te geven. 

Leden van de kerk op de Filippijnen en van de oud-katholieke kerken 

van Europa hebben ontdekt hoe we in een tijd van globalisering samen 

nieuwe inhoud kunnen geven aan onze katholiciteit. Op dit mini-

symposium in Utrecht zullen vertegenwoordigers van beide kerken 

korte presentaties geven over de ontwikkeling van deze bijzondere 

band, en ervan getuigen hoe deze full communion beide kerkfamilies 

heeft beïnvloed. Gasten uit de oecumene zullen vanuit bredere context 

naar deze relatie kijken, het vergelijken met vergelijkbare kerkelijke 

gemeenschappen en uitdagingen voor de toekomst formuleren. Het 

mini symposium begint om 15.00 uur, u bent welkom voor koffie en 

thee vanaf 14.30 uur. De voertaal zal vooral Engels zijn. De toegang is 

vrij en opgave niet nodig.  Aansluitend op het symposium vindt om 

17.30 uur een gezongen viering van de Eucharistie plaats in de 

Gertrudiskathedraal. De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris 

Vercammen, gaat voor en de Obispo Maximo van de Filippijnse 

Onafhankelijke Kerk, Mgr. Ephraim S. Fajutagana, zal preken. Ook 

hier bent u van harte welkom. 
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MEDEDELING + OPROEP 

De bisschop van Haarlem, mgr. dr Dirk Jan Schoon, heeft eervol 

ontslag verleend aan onze penningmeester Wim Mulder. 

 

De benoemingstermijn van twee andere kerkbestuursleden, 

mevrouw Laura Zwart – Vuil en Caroline Offerhaus – Draijer, 

loopt af op 30 juni 2015. Alle parochianen zijn in de gelegenheid 

om één/meerdere parochianen voor te dragen als kandidaat-

kerkbestuursleden bij de pastoor. 

Eerst een gesprek? Dát kan ook! 

Juni 2015 

datum    liturgische dag kleur tijd soort dienst  
 

Wo 3   groen 09.00 Eucharistie 

Za 6 Geen viering - - -   

 

Zo 7 2e zondag na Pinksteren 5 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 10   groen 09.00 Eucharistie 

Vr 12 Prins Hendrik Stichting groen 15.00  Eucharistie 

Za 13 Geen viering - - -   

 

Zo 14 3e zondag na Pinksteren 6 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 17  groen 09.00 Eucharistie 

Vr 19 Vooravond van Visserijdag  19.30 Herdenking 

Za 20 Geen viering - - -  -  

 

Zo 21 4e zondag na Pinksteren 7 groen 10.00 Eucharistie  

 Aannemen  

Wo 24 Geboorte H. Johannes de Doper wit 09.00 Eucharistie 

Za 27 Vespers + Lof groen 19.00 Gebedsdienst  

 

Zo 28 5e zondag na Pinksteren 8 groen 10.00 Eucharistie  
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Juli  2015 

datum    liturgische dag kleur tijd soort dienst  

Wo 1  groen 09.00 Eucharistie 

Za 4 Geen viering - -  - 

 

Zo 5 6
e
 zondag na Pinksteren 9 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 8    09.00 Eucharistie 

Vr 10 Prins Hendrik Stichting groen 15.00  Eucharistie 

Za 11 Geen viering - -  - 

 

Zo 12 7
e
 zondag na Pinksteren 10 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 15  H. Bonaventura, bisschop wit 09.00 Eucharistie  

Za 18 Geen viering - -  - 

 

Zo 19 8
e
 zondag na Pinksteren 11 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 22 H. Maria Magdalena wit 09.00 Eucharistie 

Za 25 Vespers + Lof groen 19.00 Gebedsdienst  

 

Zo 26 9
e
 zondag na Pinksteren 12 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 29 HH Marta, Maria, Lazarus wit 09.00 Eucharistie 

 

Augustus 2015 

datum    liturgische dag kleur tijd soort dienst  
 

Za 1 Geen viering - -  - 

 

Zo 2 10
e
 zondag na Pinksteren13 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 5  groen 09.00 Eucharistie 

Za 8 Geen viering - -  - 

 

Zo 9 11
e
 zondag na Pinksteren14 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 12   09.00 Eucharistie 

Vr 14 Prins Hendrik Stichting groen 15.00 Eucharistie 



 9 

Za 15 Geen viering - -  - 

 

Zo 16 Ontslapen H. Maagd Maria wit 10.00 Eucharistie  

Wo 19 H. Profeet Samuel rood 09.00 Eucharistie 

Za 22 Vespers + Lof groen 19.00 gebedsdienst 

 

Zo 23 13
e
 zondag na Pinksteren16 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 26   groen 09.00 Eucharistie 

Za 29 Geen viering - -  - 

 

Zo 30 14
e
 zondag na Pinksteren17 groen 10.00 Eucharistie  

 

 

September  2015 

datum    liturgische dag kleur tijd soort dienst  

Wo 2  groen 09.00 Eucharistie  

Za 5 Geen viering - -  - 

 

Zo 6 15
e
 zondag na Pinksteren18 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 9  groen 09.00 Eucharistie 

Vr 11 Prins Hendrik Stichting groen 15.00  Eucharistie 

Za 12 Geen viering - -  - 

 

Zo 13 16
e
 zondag na Pinksteren19 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 16  Quatertemperwoensdag na Kruisverheffing paars 09.00 Eucharistie 

Za 19 Gezinsviering groen 17.00 Eucharistie  

 

Zo 20 17
e
 zondag na Pinksteren20 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 23  groen 09.00 Eucharistie 

Za 26 Vespers + Lof groen 19.00 Gebedsdienst  

  

Zo 27 18
e
 zondag na Pinksteren21 groen 10.00 Eucharistie  

Wo 30 H. Hieronymus, priester wit 09.00 Eucharistie 
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Bij de kerkdiensten 

Natuurlijk worden we door Jezus Christus genodigd om zo 

vaak als mogelijk is deel te nemen aan de vieringen welke in 

de schoot der kerkgemeenschap plaatsvinden. En – zoals ook 

op de website van onze parochie te lezen is – neem gerust per 

persoon een stuk of tien gasten mee! Ofwel: komt allen te 

samen: om te vieren, te zingen en te bidden. Om de Heer te 

ontmoeten in het Woord dat tot ons gesproken wordt en de 

gaven van Brood van Wijn, Zijn Lichaam en Bloed, welke ons 

aangereikt worden! 

 

 

Graag ook uw aandacht voor: 

 

 De vieringen met de Seasingers: Vlotte Mis + 

Gezinsdienst beginnen voortaan om 17.00 uur. 

Aansluitend aan de viering is er dan gelegenheid voor 

ontmoeting + iets te drinken en te happen in de kerk! 

 

 De Damesvereniging Naomi viert in mei 2015 haar 55 

jarig bestaan. Echter hebben de dames moeten 

besluiten om na deze maand de Damesvereniging 

Naomi op te heffen, vanwege leeftijden en 

gezondheid. Het is niet te beschrijven hoeveel deze 

damesvereniging in de afgelopen 55 jaar heeft 

betekend voor de parochie: werkelijk héél veel hebben 

zij betekend en bijgedragen aan het kerkzijn. Vele 

gewaden zijn door hen geschonken en ook kandelaars 

op ‘t altaar. Op zondag 7 juni zal in de 

Eucharistieviering aandacht aan dit jubileum worden 

besteed wat dan tevens een afscheid zal zijn. Maar 

een afscheid in gróte dankbaarheid! Dames, reuze 

veel én hartelijk bedankt! 
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 Op zondag 21 juni zal er ‘aannemen’ zijn in onze 

parochie. Op deze dag zal Stijn Ploeger voor het eerst 

de H. Communie ontvangen! 

 

 U bezoekt natuurlijk ook regelmatig de website van 

onze parochie www.egmond.okkn.nl. En als u ook uw 

emailadres wilt doorgeven via okkn@planet.nl dan 

kan het kerkbestuur ook via deze weg blijven werken 

aan het optimaliseren van de communicatie. 

 

Pastoor Rudolf Scheltinga 

 

 

Kerkdiensten in de Prins Hendrik Stichting 

Aanvang 15.00 uur 

 

Vrijdag 12 juni Oud-katholieke Kerk OKK 

Vrijdag 19 juni Rooms-katholieke Kerk RKK 

Vrijdag 26 juni Protestantse Kerk PKN 

 
Vrijdag 10 juli Oud-katholieke Kerk OKK 

Vrijdag 17 juli Rooms-katholieke Kerk RKK 

Vrijdag 24 juli Protestantse Kerk PKN 

 
Vrijdag 14 augustus Oud-katholieke Kerk OKK 

Vrijdag 21 augustus Rooms-katholieke Kerk RKK 

Vrijdag 28 augustus Protestantse Kerk PKN 

 
Vrijdag 11 september Oud-katholieke Kerk OKK 

Vrijdag 18 september Rooms-katholieke Kerk RKK 

Vrijdag 25 september Protestantse Kerk PKN 

 

 

http://www.egmond.okkn.nl/
mailto:okkn@planet.nl
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OPEN KERK zomer 2015 | Nieuwe formule 

maandag t/m vrijdag van 10.30 – 13.30 uur 
 

In 2015 is het de vijfde keer dat er OPEN KERK zal zijn. Ons 

kerkgebouw staat midden in de centrale winkelstraat van ons dorp. 

In de maand augustus 2015 zullen we een drietal uren per dag 

geopend zijn. We gaan hiermee in op de vraag van parochianen en 

van de vele toeristen welke we hier in Egmond aan Zee mogen 

begroeten. Hiertoe willen we als kerkbestuur in 2015 graag de 

mogelijkheid bieden en daarom is er besloten om op de aangegeven 

dagen in de genoemde maand de kerk open te doen voor stilte, gebed 

en viering.  

 

De kerk gaat open om 10.30 uur. Om 11.45 uur is er dan – indien 

mogelijk – een Eucharistieviering of een Middaggebed. De viering 

duurt ruim een half uur. Om 13.30 uur gaan de deuren van de kerk 

weer dicht.  

 

Pastoor Scheltinga zal vele keren ook aanwezig zijn voor gesprek, 

gebed en viering. Het is een stuk pastoraat van de aanwezigheid 

welke op deze manier vorm krijgt.  

 

De nadruk ligt – anders dan op de woensdagavonden tijdens de 

maanden juni, juli en augustus – niet op het ‘bekijken’ van het 

kerkgebouw en de uitgestalde voorwerpen, maar juist op het 

kerkgebouw als plek voor stilte, gebed en viering. Het opsteken van 

een kaarsje behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Wilt u als vrijwilliger meedoen: bel/mail pastoor Scheltinga! 

  

Gegevens achterin ’t Scheepje. 

 

  

Pastoor Rudolf Scheltinga. 
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Collectes van de maanden  

Juni 2015 - Collecte Kerkopbouw 

Hoe vitaal zijn wij als parochie en hoe aantrekkelijk voor hen, 

die God zoeken of zich niet meer thuis voelen in hun eigen kerk? 

Wanneer we zelf in ons geloof groeien, kunnen wij ook de 

vreugde van het geloof met anderen delen. Precies daarover gaat 

het ook als we het over kerkopbouw hebben: van de kerk 

opnieuw een beweging maken. Dat moet in de parochies 

gebeuren, maar dat gebeurt ook door het nemen van verschil-

lende, goedgekozen en goedgerichte nieuwe initiatieven.In deze 

nieuwe initiatieven wordt de waarde van het Oud-Katholiek zijn 

als het ware opnieuw ontdekt. De inspiratie van het begin komt 

er weer opnieuw tot leven. En daarmee doen we allemaal ons 

voordeel… Aan dergelijke initiatieven zijn natuurlijk kosten 

verbonden. We doen dan ook een beroep op u om royaal deze 

collecte te gedenken. 

 

Juli 2015 - Collecte ten behoeve van de Publiciteit  

 

Een veel gehoorde verzuchting is dat onze kerk toch zo onbekend 

is. Niemand zit te wachten op een rel, waarmee de kerk in de 

belangstelling komt, maar positief nieuws haalt het vaak niet. 

Bekendheid geven aan onze kerk zal allereerst in de plaatselijke 

parochies moeten gebeuren; daar is de kerk concreet aanwezig. 

Landelijk wordt dit werk ondersteund met  verzorgde 

uitgaven, zoals het blad De Oud-Katholiek, de boekjes ter 

bezinning in de Veertigdagentijd, de Advent e.d. Verzorgde 

publicaties en een verzorgde website kosten tijd en geld. Er zijn 

ook plannen om met korte filmpjes speciale onderwerpen meer 

onder de aandacht te brengen, maar daar is ook veel geld voor 

nodig. Help onze kerk in de bekendheid te houden en steun deze 

collecte. 
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Augustus 2015 - Collecte Honoraria  

 

Van een uurtarief van € 60,- kijkt niemand echt meer vreemd op, 

maar een verzoek om voor een dik uur kerkdienst op de 

zondagmorgen maar contant af te rekenen ten bedrage van € 65,- 

zou bij de meeste kerkgangers wel in het verkeerde keelgat 

schieten. En toch zou je aan dergelijke bedragen moeten denken, 

ook bij de kerk, om haar in stand te houden, de pastoor een 

volwaardig salaris te kunnen geven en een beetje warme voeten 

te hebben op zondagmorgen. Helaas zijn een aantal parochies 

genoodzaakt om bij een huisbezoek vanaf 1 april 2016 een bedrag 

van € 62,50 in rekening te brengen. Jammer genoeg brengt de 

actie kerkbalans wel veel, maar nog altijd te weinig op om de 

kerk te laten draaien en moest  noodgedwongen de collecte voor 

de honoraria weer worden ingevoerd. Het Collegiaal Bestuur is 

zich ervan bewust dat een oproep voor een extra collecte wordt 

gehoord door dezelfde mensen die al vaak bijdragen, dat maakt 

de dank voor een bijdrage er alleen nog maar groter om. 

 

September 2015 – Opleiding  

 

Deze collecte is bestemd voor de opleiding. Als aanbeveling kan 

het onderstaande gebruikt worden. De opbrengst wordt gaarne 

voor het einde van het jaar tegemoet gezien op de rekening van 

de kerk. Een kerk die zichzelf serieus neemt, zal ook haar 

opleiding serieus nemen. Niet alleen de veelzijdige toerusting 

van toekomstige ambtsdragers maar ook het wetenschappelijk 

werk is daarbij belangrijk. Zowel voor het eigen verstaan als voor 

de legitimatie naar de buitenwereld toe is het van levensbelang 

dat er op gezette tijden wetenschappelijke publicaties over het 

oud-katholicisme in de brede zin het licht zien. Het seminarie 

kost geld, veel geld, dat maar ten dele door de overheid ter 

beschikking wordt gesteld. Naast bijdragen in de tekorten door 

verschillende kerkelijke fondsen is uw steun daarom hard nodig. 

Uw bijdrage in de collecte van april is van blijvende betekenis. 

Dank daarvoor. 
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Najaarsretraite in Wahlwiller  

 ‘Omgaan met elkaar,  

 te midden van zusters en broeders’ 
 

In 2014 werd er een retraite georganiseerd in het Arnold 

Janssenklooster in het Limburgse Wahlwiller, vlak bij 

Wittem. Deze was specifiek bedoeld om vrouwen, die 

verbonden zijn met de nieuwe parochie i.o. van de H. Elia te 

Mijdrecht in contact te brengen met andere vrouwen binnen 

de Oud-Katholieke Kerk. 

 

Deze retraite is zo goed bevallen dat er zowel vanuit 

Mijdrecht als andere plaatsen het verzoek kwam ook dit jaar 

weer een retraite te organiseren. Pastoor Erna Peijnenburg 

uit Alkmaar zal ook deze retraite leiden. 

 

Er is voor circa 25 deelnemers gereserveerd. Er zijn al een 

flink aantal aanmeldingen uit beide groepen. Maar ‘hoe meer 

zielen hoe meer vreugd’.  

 

Data:   

Zaterdag 26 september tot dinsdag 29 september 2015 

tot na de middagmaaltijd. 

 

De Prijs:   

1 persoonskamer met toilet en douche € 199,-. 1 

persoonskamer met toilet en douche op de gang € 169,-.     

 

Voor meer informatie en/of opgave bij Clemence de 

Boer-Celie, clemence.celie@planet.nl  023- 5371620 of 

06 57162418  

Of voor Mijdrecht: Elly Samsom, ceesel@casema.nl , 

0297-283431   

 

mailto:clemence.celie@planet.nl
mailto:ceesel@casema.nl
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Een leien dakje... een schone lei...? 

 
Zoals men weet is een deel van het dak van onze Kerk 

voorzien van nieuwe leien. Er zijn veel oude leien van het 

dak gekomen waaronder ook nog veel bruikbare leien, voor 

hergebruik dus, en dat kan van alles zijn, bv voor 'een leien 

dakje', of wat dacht u ervan om een originele lei van onze 

Kerk te bezitten, een lei die stormen heeft getrotseerd en 

onze Kerk altijd droog heeft gehouden. Maar ze zijn nog voor 

veel meer doeleinden te gebruiken. Henk Groen bv heeft 

ware kunststukjes geschilderd op leien, iconen, die 

geëxposeerd worden in de Kerk en later eventueel verkocht.  

 

Ingrid Snijders heeft leien beschilderd, beplakt, van 

spreuken voorzien, waarop ook uw huisnummer geschilderd 

kan worden, geen dakpan naast de voordeur maar een lei, bv 

voorzien van de tekst 'a road to a friend's house is never too 

long'. Deze leien zijn te zien achter in de Kerk en kunnen 

door u besteld worden voor € 5,00 . De opbrengst gaat in de 

'leienpot', kunstig gemaakt door Nel Zwart, die pas geopend 

wordt als de pot vol is. Uiteraard is de opbrengst voor onze 

Kerk, we hopen dat het van een leien dakje gaat. 

 

U kunt echter ook beginnen 'met een schone lei', want we 

willen een workshop 'leien beschilderen' opstarten. Onder 

het genot van een kopje koffie of thee, uw eigen lei 

beschilderen of voorzien van een spreuk en kunnen zeggen 

'kijk, die komt van het dak van onze Kerk', een stukje van 

onze Kerk bij mij thuis! Heeft u belangstelling of wilt u meer 

informatie, bel mij gerust even op, telefoonnr. 072-7433380 

of 06-26810847. 

 

Kirsten Buenen 
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Gedenkplaat onthuld in Oud-Katholieke Kerk  

St. Agneskerk in Egmond aan Zee 

 
Op zondag 3 mei 2015 werd er in de Oud-Katholieke St. 

Agneskerk in Egmond aan Zee een bijzondere gedenkplaat 

onthuld. Op deze plaat staan 25 namen van parochianen die 

in de periode van 1939 – 1945 gevallen zijn vanwege 

oorlogsgeweld. Een vijftal nabestaanden van hen wier 

namen in deze plaat gebeiteld staan, verrichtten de 

onthulling. Pastoor Scheltinga zegende aansluitend de plaat 

in met wijwater en wierook. Tevens werd er een kaars 

ontstoken vanuit de Paaskaars bij de gedenkplaat. Het 

kerkkoor zong een toepasselijk lied. Deze onthulling vond 

plaats aan de vooravond van 4 en 5 mei. 

 

In deze dagen gedenken we allen die hun leven gaven in de 

Tweede Wereldoorlog – of getroffen werden door het noodlot, 

of in welke oorlog dan ook, tijdens het bewerken en bewaren 

van de vrede. We gedenken hen die ons voorgingen, op weg 

naar eeuwigheid en gaan en staan in die stoet, die grote 

menigte die niemand tellen kan. Hun namen leggen we in de 

handen van de Eeuwige, hun God en onze God. Hun leven te 

midden van ons, hun leven met ons en hun leven voor ons. 

Als voorlevers van een leven in geloof, een leven uit geloof, 

van een geloof dat leven doet. Ja, zelfs, als het ongelooflijke 

ons overkomt.  

 

Zo zijn vanaf die dag ook hun namen in steen gegraveerd 

verbonden aan het kerkgebouw in Egmond aan Zee én 

zichtbaar voor een ieder die dit kerkgebouw binnengaat en 

weer verlaat. Een idee opgekomen in de gemeente-

vergadering van vorig jaar en uitgevoerd eind vorig jaar en 

dit jaar en mede mogelijk gemaakt door de Mannen-

vereniging St. Jan en de Oud-Papier Groep. 
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In de krant stond hierover op 29 april een artikel, van de 

hand van Henk Groen. Hij vertelde over zijn vader. Eén van 

de 25 mensen van wie de namen in de steen gebeiteld zijn. 

Zo krijgt een naam een verhaal. Het zou goed zijn, aldus 

pastoor Rudolf Scheltinga, om van alle mensen wier namen 

in de steen staan een verhaal op te tekenen, zodat bij hun 

naam ook een verhaal bewaard kan worden. En we ook zo de 

verbondenheid in vorm kunnen blijven geven. 

 

 
 

 

 

Oproep / mededeling 

 

Van de huidige redactie gaan Sabine Zwart en 

Monique Mol stoppen met het maken van ‘t 

Scheepje. Het laatste Scheepje dat door hen zal 

worden gemaakt in november 2015 is het nummer 

voor december 2015 / januari 2016.  

 

Wie o wie wil deze leuke taak overnemen? 

 

Voor meer informatie:  

 

Mail dan naar hetscheepje@hotmail.com  

 

of bel naar Sabine 06-52668317 

 

Sabine en Monique 
 

 
 

mailto:hetscheepje@hotmail.com
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ZOMERAVONDCONCERTEN 2015  

maandagavonden 
 

 
29 juni     Eveline M. Jansen, orgel  
   m.m.v.  Mike Maurer   

   (Zwitserland), alpenhoorn    
 

6 juli      Laurens de Man, orgel 
 
13 juli     Gerben Mourik, orgel m.m.v.  

   Han Kapaan,  hobo 
 
20 juli     Gijsbert Kok, orgel m.m.v.   

   Sea-Jeong Kim, (Korea) sopraan 
 

27 juli     Herman van Vliet, orgel 
 
3 augustus   Erik-Jan Eradus, orgel 

 
10 augustus   Evert van de Veen, orgel 

 
17 augustus  Gerrit Chr. De Gier, orgel           
   (Albert Schweitzer herdenking) 
 
24 augustus  Gert-Jan Mostert, orgel m.m.v. 
   Matthijs Koene, panfluit  

 
31 augustus Jaap Zwart, orgel   

   (Slotconcert bij kaarslicht) 
 
 
Toegang gratis, aanvang 20.30 uur.                               
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Berichten van de Seasingers    
 

Inmiddels hebben we 4 maal een Dienst gevierd op de 3e 

zaterdag van de maand om 17.00 met de Seasingers, met na 

afloop een beker soep achterin onze Kerk. 

En wat is dat fijn, gezamenlijk de Dienst beleven en daarna 

niet snel naar huis, maar nog even het 'samen' gevoel 

vasthouden, dit houden we erin. De stelling 'op iedere lege 

stoel zit een engeltje', is prachtig, maar toch prettig als we 

met meer mensen in onze Kerk samen zijn, voor de engelen 

is evengoed nog plaats genoeg! 

 

We zijn nu druk aan het repeteren voor Westerhout in 

Alkmaar, waar we voor de bewoners eind deze maand gaan 

zingen olv dirigente Tera Takken. 

 

Op 10 juni as tijdens de braderie op woensdag, die begint om 

16.00 uur, zingen we tijdens de door u inmiddels bekende 

gospelinstuif. Iedereen is welkom! Voor degenen, die het nog 

niet kennen....loop gerust eens binnen tussen 19.00 uur en 

20.15 uur. De deuren van onze Kerk staan voor u open. 

 

De muzikale begeleiding is in goede handen bij onze 

dirigente, Wilma Kramer, trombonist Age Kramer, drummer 

Cor Martini en pianiste Marielle Tromp-Zentveld. 

 

Entree is gratis, eventuele vrijwillige bijdragen komen ten 

goede aan het onderhoud van onze Kerk. 

 

Mocht u zin hebben om te komen zingen/swingen bij de 

Seasingers, loop gerust eens binnen op maandagavond om 

20.00 uur als we repeteren in de Kerk of bel met 

onderstaand telefoonnummer. 

 

Kirsten Buenen, 072-7433380 of 06-26810847 
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Muziek en het koor gaan hand in hand om maar eens een open 

deur in te trappen. Het loopt nu richting Pinksteren en is het 

voor het koor de tijd om Hemelvaart en Pinksterliederen te 

repeteren. Ook al zijn die zeer bekend we moeten ze toch 

repeteren om ze uit te kunnen voeren zonder haperen en 

ongelijkheden. 

 

Een beroemd Pinksterlied is “Geest der waarheid” wat door het 

koor vol enthousiasme vierstemmig gezongen wordt (ook wel 

eens als het geen Pinksteren is). Het was het slotzang van het 

concert dat we gegeven hebben met Jaap Zwart op het orgel bij 

de viering van 125 jaar st Agnes kerk. 

 

Maar waar komt dat nu vandaan? Het blijkt in 1 Johannes 14: 

16-17 te staan. In de oude vertaling staat er: En ik zal de Vader 

bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in de 

eeuwigheid  bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld 

niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet; maar u kent Hem, 

want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

 

Nu ben ik niet zo Bijbelvast, maar dat was pastoor C.G. van Riel 

ongetwijfeld wel. Deze schreef de tekst van het lied. Toch knap 

om van deze korte aankondiging van de komst van de Heilige 

Geest zo’n mooie tekst te maken. Voor de rest kon ik alleen maar 

anti-bewapeningsgeschriften van hem vinden  zoals : De kerken 

en de vrede en Twee christelijke protesten tegen de 

oorlogsbewapening. Allebei uit de 1e wereldoorlog.  
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De muziek is van Andreas Rinkel. Aartsbisschop van Utrecht. 

Een echte alleskunner. Theoloog, musicus, componist. Open voor 

de dialoog met de R.K. kerk. Voorstander van de binding met de 

Anglicaanse kerk. Voorstander van afschaffing van het – 

verplichte – celibaat. Hij trouwde met zijn huishoudster in 1923; 

vlak na de afschaffing in 1922. Een mooie biografie is te vinden 

op het internet van de hand van pastoor v.d. Velde. Het koor 

heeft dit dus al talloze malen gezongen; maar toch repeteren we 

dit ook. Meestal maar 1 of 2 verzen, maar toch… 

 

Pinksteren wordt buiten de kerk natuurlijk ook gezongen: Op 

een mooie Pinksterdag is ook zo’n klassieker voor alle vaders met 

dochters…. Als je dit uit het hoofd kan mee zingen zegt het ook 

iets over de leeftijd. De jeugd haalt hooguit zijn schouders op… 

Zo van daar heb je die ouwe lui weer… 

 

Geloven vinden de meesten ook maar niets en de kerk nog 

minder. Ik doe al lang moeite, maar de toeloop naar het koor is 

niet om over naar huis te schrijven. En ik maar schrijven hoe 

mooi het is, hoe sociaal, hoe gezellig. Het is allemaal waar. Ook 

de koorleden twijfelen wel eens over van alles wat met geloof te 

maken heeft. Niets menselijks is ons vreemd. Over die twijfel en 

(on)zekerheden heeft Herman Finkers een prachtig lied 

geschreven. Dat wil ik u niet onthouden: 

 

Ik ben een man van de wetenschap, van feiten en zo meer. 

Als iets niet is bewezen geloof ik het niet zo zeer. 

Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis 

Pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. 
 

Ik zat in een tv program, een soort van kruisverhoor 

Men vroeg mij daar: 

Zeg Herman: een ding heb ik niet goed door: 

Jij hebt toch HBS gehad? Dat is geen kattepis. 

Hoe kun je dan geloven dat er een Hemel is? 
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Ik zat in een tv-program en ’t ging nog verder mis 

Er werd mijn haarfijn uitgelegd hoe ik mij vergis: 

‘De hemel is iets achterhaalds, er wacht ons boven niets. 

De Hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets’. 

 

‘De veertigste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel 

Zijn ook verzonnen’ zei ik,’ toch bestaan ze wel’. 

Iets kan zijn verzonnen en daarom juist bestaan. 

Dat iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan. 

 

Dit lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat. 

Ik zing het graag omdat daarmee de Hemel opengaat. 

Dus, daarboven in de Hemel zien wij elkander weer, 

Daar drinken wij een glaasje met Onze Lieve Heer: 

Ook hij die nooit geloofde heft daar met ons het glas 

En kan maar niet geloven, dat hij ooit op aarde was. 

 

Daarboven in de Hemel zien wij elkander weer, 

Daar maakt Andries Knevel ruzie met de Heer: 

‘Zoals ‘t er hier  aan toe gaat’, zegt hij, ’strookt niet met de leer’. 

‘Dat klopt,’ zegt God, 

‘en daarom heerst er hier zo’n fijne sfeer.’ 

 

Refrein: 

 

Daar boven in de Hemel zien wij elkander weer, 

Daar drinken wij een glaasje met Onze Lieve Heer. 

Ook hij die nooit geloofde heft daar met ons het glas 

En kan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was. 

 

Ad infinitum.. 

 

Uit “Na de pauze” van Herman Finkers. 

 

Kees Visser 
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Thema-avond: Muziek   

 

Op dinsdag 28 april kwam een groepje parochianen bij elkaar rond 

het thema: Muziek. Welke muziek heeft een bijzondere betekenis 

voor jou, waarom en wat doet muziek met je? Tijdens de avond 

werd duidelijk dat muziek je emotioneel kan raken en veel bij je 

kan losmaken.  Zo kwamen we met elkaar in gesprek rond de 

verschillende muziekkeuzes. Door de uitleg waarom  muziek je zo 

raakt, kreeg de avond een heel  persoonlijke ‘noot’.  Op deze avond 

werden de volgende stukken muziek ten gehore gebracht.  

 

Het lied uit ons gezangboek 611 werd aan het begin van de avond 

door iedereen gezongen. Vervolgens een klassieke weergave van 

een deel uit de Mattheus Passion: ‘Erbarme dich’. Heel 

toevallig had een van de aanwezigen een geheel andere uitvoering 

van de Mattheus Passion meegebracht: The young Matthew 

Passion en luisterden we naar Madeline Bell die ‘Have mercy 

Lord’ zong. Heel bijzonder en mooi om deze twee zo verschillende 

uitvoeringen na elkaar te horen!  

 

Hierna klonk ‘Wie der Hirsch schreit’ van Mendelsohn, 

gevolgd door het Magnificat, gezongen door het Choir of Ely 

Cathedral. IJle jongensstemmen vulden de ruimte.  

 

Uit een geheel ander genre kwam een lied van de folkgroep Peter, 

Paul and Mary: ‘Light one candle’; wat mogelijk past in het 

repertoire van de Seasingers? Weer heel anders klonk even daarna 

het Mantra Gayatri (Sanskriet).Een romantisch tintje bracht de 

muziek van Arensky /piano trio met het allegro moderato. De 

avond werd afgesloten met  muziek van Egmondse bodem,  

namelijk een geluidsopname in onze kerk  van virtuoos orgelspel 

van Jaap Zwart en het vocaal geluid van ons eigen koor dat 

‘Geest der Waarheid’ zong. 

 

Terugblikkend op de muziek van deze avond bleken we eigenlijk 

met elkaar een muzikale reis gemaakt te hebben: vanaf de 
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vastentijd, door de Goede week naar het licht van Pasen en 

eindigden we met Pinksteren. Zo ziet u dat de heilige Geest al 

nadrukkelijk onder ons aanwezig is geweest, zelfs de muziekkeuze 

van ons allen voelde ineens niet zo ‘toevallig’ aan.  

 

Het was de laatste thema-avond van dit seizoen. We gaan ons weer 

voorbereiden op een volgend programma. De aanwezigen werden  

alvast om ideeën gevraagd en die waren er ook al: deze 

muziekavond mocht op herhaling; een avond over de Islam, of een 

avond over de ontstaansgeschiedenis van psalmen. Hier kunnen 

wij alvast wat mee.  

 

Hebt u misschien ook nog voorstellen? Laat het ons weten. U kunt 

het doorgeven aan ondergetekenden. 

 

We horen graag van u en zien u tzt ook weer graag komen. Alle 

belangstellenden worden nogmaals bedankt voor de aanwezigheid 

en de inbreng op alle avonden.  

 

Mattijs Ploeger 

Trees Visser-Groot 
 

 
 

Agnes buiten onze parochie 

 
In april waren Kees en ik enkele dagen in Maastricht. Daar 

wilden we onze schoon-/zus Anneke  bijstaan en steunen, 

omdat zij daar een operatie zou ondergaan terwijl  haar man 

Nico hun zoon Arend in Leiden bijstond.  

 

Op de dag van de operatie hebben Kees en ik, om de 

spannende wachttijd invulling te geven, een bezoek gebracht 
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aan het Bonnefantenmuseum.  Dat was ongeveer 20 minuten 

lopen vanaf het ziekenhuis en een wandeling langs de Maas 

was die dag met het zonnige warme weer echt geen straf.  

Tot ons plezier kwamen we in het museum een bekende 

tegen,  en wel de Heilige Agnes! Een mooi houten beeldje wat 

hopelijk ook op de foto goed te zien is. 

 

         
 

Het beeldje was in bruikleen en kwam uit het Suermondt-

Ludwig museum in Aken. Ze was dus niet zo ver van huis.  

 

Komt u op uw reizen ook wel eens iets tegen van de Heilige 

Agnes? Wilt u dat dan ook eens met ons delen via het 

Scheepje?  Zo kan er wellicht een nieuwe rubriek ontstaan in 

ons parochieblad! 

 
Trees Visser-Groot 
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Bericht vanuit het comité van de Fancy Fair 

 

Ook dit jaar heeft het comité van de Fancy Fair weer 

ontzettend veel zin in het organiseren van deze gezellige dag. 

Dit jaar zal de Fancy Fair plaats vinden op zaterdag 10 

oktober. Waar dit jaar het opgehaalde geld aan wordt 

besteed is nog niet bekend maar dat laten we in ons volgende 

berichtje meer over weten.  

 

Het bedrag van vorig jaar was € 7.371,04. Hiervan is een 

deel al besteed aan koffie en thee kannen, extra statafels, 

een vaatwasser, handdrogers in de WC. Wat nog gedaan 

moet worden is; nieuwe vloerbedekking op het koor en 

stofzuigers voor in de kerk en in het verenigingsgebouw.  

Ons doel is dat het een gezellige dag waar iedereen zich 

welkom voelt en de volgende al weer in zijn of haar agenda 

zet.  

 

Een parochiedag waar ontmoeting op de eerste plaats staat, 

onder begeleiding van een stukje muziek en er gelegenheid is 

voor een kopje koffie of een borreltje. Een dag waar je, je 

geluk op de proef kan stellen door mee te doen aan de 

diversen verlotingen of een dag waar je eindelijk dat mooie 

vaasje vindt dat je al jaren zoekt  en kan kopen voor een 

mooie prijs of die mooie stoel of die prachtige film waar je 

nog jaren plezier aan beleefd. 

 

Een dag waar we met z’n allen een bijdrage leveren aan een 

prachtige bedrag wat we aan de kerk kunnen schenken.  

Een dag waar we als gelovige trots op kunnen zijn. U komt 

toch ook? 

 

Maar we hebben u hulp nog nodig om deze dag nog 

completer te maken, en wel voor het volgende: 

Heel Agnes bakt; hiervoor zoeken we baktalenten die koekjes 

of cake of appeltaart of wat anders dat verkocht mag worden 



 28 

op een kraam tijdens deze gezellige dag ten bate van de kerk. 

Let hierbij dat het ingepakt is en de hele dag kan worden 

neergezet.  

 

Dan zijn we nog op zoek naar huisraad, prachtige 

schilderijen, stoelen, kasten, banken, lampen, tafels, en 

andere spullen die u graag wilt schenken aan het goede doel.  

Daarnaast zijn we opzoek naar klein vak; zoals kopjes, 

glazen, sieraden, vaasjes en andere hebbe dingetjes. Ook zijn 

we op zoek naar kleding en accessoires ( wel schoon en heel), 

kledingrekken en kledinghangers, dvd’s, muziek en 

stripboeken. Dit kunnen we al bij u ophalen en opslaan voor 

10 oktober.  

 

Daarnaast hebben we nog een tafel of twee over en daar 

zouden we graag een nieuwe deelnemer verwelkomen. Of het 

nu om een verloting gaat of het verkopen van zelf gemaakte 

spulletjes, het gaat erom dat het ten bate van de kerk is. 

U kunt zich aanmelden voor een tafel of voor “heel Agnes 

bakt” bij Corina Gravemaker 0617429559, voor het ophalen 

van uw huisraad of klein vak kunt u Jaap Dekker bellen op 

072-5064588.  

 

Na de zomer laat ik u weten welke deelnemers er zijn, waar 

de kerk het aan wil besteden en welke prachtige prijzen er te 

winnen zijn. Wel kan ik alvast verklappen dat de tafelzetting 

weer zoveel mogelijk als vanouds is en er weer een gezellige 

ontmoetingstafel in het midden van de zaal gezet zal worden. 

 

Ik wens u alvast namens het comité een prachtige zomer en 

ik hoop dat u voor ons door uw huis gaat lopen en ons belt 

dat we spullen bij u kunnen ophalen. Of dat we u bakcreatie 

mogen plaatsen op onze verkooptafel van “heel Agnes bakt”. 

 

Het Fancy Fair comité 
Jaap, Focko, Jenny, Annelies, Mike, Truus, Rinske, Nicole en Corina 
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Verhuizen? Vertrokken of ingekomen? 

U laat het ons toch ook weten! 

 

Naam: 

Geb. datum:               -         -  

Huidig adres: 

Verhuisdatum:           -         -     2015 

Nieuw adres: 

Postcode/woonplaats 

 

 

Kerkelijke Ledenadministratie 

Secretariaat|  072 – 506 1206 

Bereikbaar op woensdag  

na de Eucharistieviering van 9.00 uur  

 van ongeveer 10.00 – 12.30 aan de deur of telefonisch 

(bij geen gehoor, graag antwoordapparaat inspreken)  

per email 24/7 bereikbaar: egmond.okkn@kpnmail.nl  

 

Oud-Katholieke pastorie  

Voorstraat 110, 1931 AN  Egmond aan Zee  

072 – 506 1206 

 

Het kerkbestuur wil graag uw emailadres ontvangen om de 

communicatie met u te optimaliseren. Stuur daarom – als u dit 

nog niet gedaan heeft – een email naar: okkn@planet.nl Is uw 

emailadres gewijzigd geeft u dit dan door aan: okkn@planet.nl 

Vermeld in uw email altijd uw naam, adres en 

telefoonnummer.  
 

Post voor het kerkbestuur kan gericht worden aan: 

 Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes 

 t.a.v. het Kerkbestuur  

 Voorstraat 110 

 1931 AN  EGMOND AAN ZEE 

 okkn@planet.nl  

mailto:egmond.okkn@kpnmail.nl
mailto:okkn@planet.nl
mailto:okkn@planet.nl
mailto:okkn@planet.nl
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Adressen & Telefoonnummers 
 

Kerkgebouw St. Agnes 

Voorstraat 112, 1931 AN  Egmond aan Zee  

www.egmond.okkn.nl  

 

Pastoor  

R.B.J.J.M. Scheltinga 

Pastorie: Voorstraat 110, 1931 AN  Egmond aan Zee  

Telefoon 072 – 506 1206 en Mobiel 06 – 55 768 444 

Fax 072 – 507 1932 en email: rbjjm.scheltinga@kpnmail.nl 

http://www.facebook.com/rudolf.scheltinga  

@pastoorEgmond |WhatsApp 

 

Assisterend pastor 

dr. M. Ploeger 

Jacob van Strijplein 1, 1816 NV Alkmaar 

Telefoon 072 - 22 01 853 en Mobiel 06 - 18 10 20 26 

Email: m.ploeger@hotmail.com  

 

Lectoren 

Mw. L. de Jong-Zwart, Marshallstraat 23,  

1931 WB  Egmond aan Zee, 072 – 506 2296 

A.A. Kramer, Zuiderstraat 37,  

1931 GE  Egmond aan Zee, 072 – 506 2048 

Zr. T. Takken, Wilhelminastraat 48,  

1931 BS  Egmond aan Zee, 072 – 506 7727  

Mw. T.M. Visser-Groot, Prins Bernhardlaan 53,  

1934 ER  Egmond aan den Hoef, 072 – 506 3712 

 

Kerkbestuur 

Voorzitter: Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga (gegevens zie boven) 

Secretaris: Mw. L.E. Zwart-Vuil, Winkelmanplantsoen 8,   

1931 VV  Egmond aan Zee, 072 – 506 2007; gpzwart@xs4all.nl  

Penningmeester: Vacature, Voorstraat 110,  

1931 AN Egmond aan Zee, 072 – 506 1206; okkn@planet.nl  

Lid: Mw. C.M. Offerhaus-Draijer, Zeekamplaan 4,  

1851 XG  Heiloo, 072 – 533 1732; sjocar@live.nl 

Lid: Mw. N.W. Zwart, Anna van Burenlaan 83, 

1934 GT Egmond aan den Hoef, 072 – 507 0409, nellyz@hotmail.nl  

Lid: Mw. C.J.A.W.M. Buenen, Marinestraat 12,  

1931 GB Egmond aan Zee, 072 – 743 3380, speedmintje2009@live.nl  

mailto:rbjjm.scheltinga@kpnmail.nl
http://www.facebook.com/rudolf.scheltinga
mailto:m.ploeger@hotmail.com
mailto:gpzwart@xs4all.nl
mailto:okkn@planet.nl
mailto:sjocar@live.nl
mailto:nellyz@hotmail.nl
mailto:speedmintje2009@live.nl
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Kosters 

W. Mulder, Zwartendijk 11, 1931 CK Egmond aan Zee 

T. ter Beek – Verver, P. Schotsmanstraat 29, 1931 AS Egmond aan Zee 

A. Slof, Pastoor van Kleefstraat 6, 1931 BL Egmond aan Zee  

072 – 506 2217 en 06 – 41 22 14 42 

 

Verenigingsgebouw Egmond 

Julianastraat 5, 1931 CA  Egmond aan Zee 

Website  www.verenigingsgebouwegmond.nl     

Email  info@verenigingsgebouwegmond.nl 

Telefoon  072 – 506 4141 en Mobiel 06 - 39 49 48 16 

 

Oud Papieractie    

Egmond aan Zee:  072 – 506 6023 

Egmond aan den Hoef: 072 – 506 2326 

 

Rommelmarkt “Firma” 

J. Dekker   072 – 506 4588 

 

Autovriendendienst 

Egmond aan Zee:  H. Bosman 072 – 506 2317 

Egmond aan den Hoef & Egmond Binnen: 

   Secretariaat 072 – 506 1206 
 

Bankrekeningen  

 

Kerkbestuur 

NL 32 RABO 0315 7032 45 

t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee 

 

NL 65 INGB 0000 5417 59 

t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee 

                        

Onderhoudsfonds  

NL 67 RABO 0315 7710 97 

t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee 

 

Diaconale Werkgroep 

NL 67 RABO 0358 5189 97 

t.n.v. Diaconale Werkgroep OK-parochie, Egmond aan Zee 

 

Verenigingsgebouw Egmond   

NL 09 RABO 0358 5130 57 

t.n.v. Verenigingsgebouw Egmond, Egmond aan Zee 

http://www.verenigingsgebouwegmond.nl/
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Het volgende Scheepje verschijnt eind juli 

sluitingsdatum 10 juli 2015 


